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December 2023 – Januari 2024, nr. 6, 101e jaargang  

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk. 
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk 
 Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 
 
KERKDIENSTEN 
 3 dec. 10.00 uur pastor J. Luten, Kinderkerk, collecte KiA / Werelddia-

conaat / Libanon, Jordanië, Irak 
 10 dec. 10.00 uur Preek van de leek met drs. I. Nieuwenhuizen, collecte 

KiA / binnenlands Diaconaat 
 17 dec. 10.00 uur ds. R. Gosker collecte PKN / jong protestant, extra col-

lecte voor onderhoud Reesthof 
 24 dec. 10.00 uur Zangdienst o.l.v. Fenna v.d. Weide en Tony Mulder 
 24 dec.  22.00 uur Kerstnachtdienst, ds. B. Nobel-Ridderikhoff, m.m.v. de 

Cantorij, collecte actueel doel 
 25 dec. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Kerstdag, collecte KiA / 

kinderen in de knel 
 31 dec.  19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Oudjaar, oudejaarscollecte 
 7 jan. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Wilde Ganzen - pro-

ject nader te bepalen 
 14 jan. 10.00 uur Top 2000 dienst m.m.v. de band Under Construction, 

collecte KiA / binnenlands Diaconaat - samen tegen ar-
moede 

 21 jan. 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte missionair werk 
Nederland - kennis over pionieren voor iedereen be-
schikbaar 

 28 jan. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Avondmaal/voed-
selbank 

 4 feb. 10.00 uur ds. J.G. Zomer, collecte KiA / werelddiaconaat Bangla-
desh - beter bestand tegen klimaatverandering 

 11 feb. 10.00 uur ds. W. Smit, collecte KiA / noodhulp Griekenland - op-
vang voor gestrande vluchtelingen 

 18 feb. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte KiA / binnenlands 
Diaconaat - omzien naar gevangenen 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluiste-
ren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 

http://www.kerkijhorstdewijk/
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Struikelend het kerstfeest in 
“Ik wist niet dat je ook mocht twijfelen in de kerk”. 
De jonge vrouw en ik waren door omstandigheden 
met elkaar in gesprek geraakt. Nog voordat ik wist 
wat ik antwoorden zou, zei ze: “Dankjewel”. 
Haar woorden bleven hangen en langzaam maar 
zeker zag ik ze langskomen voor mijn ogen. Sara 
die in de lach schoot toen een paar reizigers, en-
gelen misschien, tegen haar man Abraham zeiden 
dat ze nog kinderen zouden krijgen. Zacharias een 
priester notabene, die zelf niet kon geloven dat zijn 
oude vrouw Elizabeth en hij nog een zoon zouden 
krijgen. Hij moest die tijd zwijgend afwachten, van-
wege zijn twijfel. Maria die tegen de engel zei: 
maar hoe zal dat dan gebeuren? Ik heb nog nooit 
gemeenschap met een man gehad. Jozef die in de 
war was door de zwangerschap van Maria en twij-
felde of hij wel bij haar moest blijven, totdat een 
engel in een droom hem vertelde dat het goed was. 
Een collega plaatste een foto van een engel op Facebook. Een engel ge-
maakt door iemand van wie wij zeggen dat h/zij een beperking heeft. Geen 
goud of zilver, geen glamour. “Ik twijfel of ik ‘r wel mooi vind”, schreef ze 
erbij. Ze ontroert me vooral doordat ze er zo onhandig uitziet Tussen de 
dozen met kerstballen staat ze daar eenvoudig en herinnert me aan mijn 
onhandige leven – goed bedoeld, pakt het nogal eens rommelig uit. Het 
troost me om naar haar te kijken. Ze gaat mee, terwijl ik naar het kerstfeest 
toe struikel.” 
Het bijna afgelopen jaar kunnen we met recht ook wel weer een struikeljaar 
noemen. Er woedt een maar niet ophoudende oorlog in Oekraïne, Er ge-
beuren verschrikkelijke dingen in Israël en de Gazastrook. Het kabinet strui-
kelde en niet voor het eerst. We wachten af wat een nieuwe regering ons 
gaat brengen. 
Toch is het kerstevangelie hetzelfde als andere jaren. We beseffen opnieuw 
dat als niet alles gaat zoals je in gedachten had. Er zijn veel mensen die 
ieder jaar in moeilijke omstandigheden het kerstfeest vieren. Juist voor hen 
en dus ook voor ons lijkt deze goede boodschap bestemd. Jezus wordt ge-
boren onder moeilijke omstandigheden ten tijde van de Romeinse bezetting. 
Herders horen het eerste van zijn geboorte en zij zijn echt geen vooraan-
staande mensen. Misschien is de kerstboodschap wel het struikelverhaal bij 
uitstek. Maar toch komt er iets in beweging. Allereerst de herders, daarna 
de magiërs en ten slotte gaat deze beweging de wereld over, totdat zij ook 
ons heeft bereikt evenals vele plaatsen op deze aarde. 
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Laten we dus al struikelend ons hoofd opheffen en met moed en kracht in 
de wereld staan. Laten we ons niet laten meezuigen door de duistere krach-
ten die verdeeldheid zaaien tussen mensen en, die zelfs het geloof misbrui-
ken voor hun politieke programma. Geloof ze niet, het zijn valse profeten. In 
de kerstnacht is er alleen deze boodschap die ons wordt gegeven: geef alles 
wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Ga mee, geef licht! 

Betsy Nobel 
 

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 
Bijzondere diensten op een rij 
In december en januari hebben we veel bijzondere diensten in het 
vooruitzicht. Hierbij een overzicht. 

Tweede zondag van Advent, 10 december Preek van de 
Leek door Burgemeester drs. Inge Nieuwenhuizen  
Mevr. Inge Nieuwenhuizen is bereid is gevonden om voor te gaan in de 
dienst van 10 december aanstaande. Zij is sinds december 2021 
burgermeester van de gemeente De Wolden. In overleg met haar zal de 
liturgie voor deze dienst worden samengesteld. Iedereen is van harte 
welkom. 

Leo Tjoonk 

Kerstwandeling  
Komt u ook genieten op 17 december bij de kerstwandeling?  
Start vanaf de Reesthof tussen 13:30 - 14:00 uur.  
De gezinswandeling van ongeveer 7 km loopt door het prachtige gebied 
rondom IJhorst / De Wijk. De wandeling is eventueel in te korten tot 5 km. 
Halverwege de wandeling is er een gezellige pauzeplek met drinken en wat 
lekkers. Bij terugkomst kunt u genieten van warme chocolademelk of 
Glühwein. 
Aansluitend kunt u eventueel de korte Vesperdienst om 16:30 uur in de 
kerk bezoeken. Kosten € 3,- per persoon en kinderen zijn gratis.  

Renske Serlie 
 

Zangdienst ‘s morgen 24 december 
Dit jaar valt de kerstnachtdienst op een zondag. De kerkenraad heeft 
daarom besloten op die zondag de ochtenddienst een andere vorm te geven 
dan gebruikelijk. 
Op uitnodiging van de kerkenraad hebben Linda Heyne, Tonie Mulder en 
Fenna van der Weide hiernaar gekeken en gekozen voor een dienst waarin 
vooral veel oude, bekende kerstliederen worden gezongen. Linda, Tonie en 
Fenna zullen ook zorgen voor de verdere invulling van deze dienst. 
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Iedereen is uitgenodigd om deze nostalgisch oude, maar o zo bekende 
kerstliederen te komen zingen. Zo willen we zorgen voor een stukje 
verbinding, de kerk is er immers voor iedereen. 

Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur 
In de kerstnachtdienst zullen we met blijdschap horen hoe een kind dat 
wordt geboren onze Messias zal zijn. Veel van die blijdschap klinkt door in 
de muziek: samenzang, zang door de Cantorij o.l.v. Fenna van der Weide, 
orgelspel door Peter van de Beld en Wilco Boekhoven op trompet.  
De wereld is donker, de tijd is donker, we zitten midden in de winter. Maar 
over ons op gaat het Licht. Daarvan willen we niet alleen binnen de muren 
van de kerk getuigen, maar ook daarbuiten, wanneer we aan het einde van 
de dienst op het plein voor de kerk samen het Ere zij God zullen zingen. 
Schroom niet om te komen, wanneer u geen vaste kerkganger bent. Dit 
feest is voor iedereen. Van Harte Welkom! 

Gezinsdienst 1e kerstochtend met kerstspel in de kerk 
Op 1e kerstdag is er een gezinsdienst in onze kerk. Dominee Betsy zal de 
dienst leiden. De kinderkerk organiseert een kerstspel waar iedereen aan 
mee kan doen. Om 10.00 u. starten we in de kerk waarna we na het 
kerstspel met de kinderen naar De Reesthof gaan om hier met de kinderkerk 
kerstfeest te vieren. Mocht je het leuk vinden om mee te doen met ons 
kerstspel geef je dan op bij Marijke Seinen, marijkeseinen@hotmail.com, 
Arieke Lubberink, arieke.lubberink@fiscalys.nl of Linda Heyne, 
l_heyne@yahoo.com.  
Geef maar aan wat je prettig vindt om te doen, een rol met tekst , of liever 
zonder. Een engel, Jozef of Maria of liever een schaapje. Alles is mogelijk. 
We hopen op veel gezinnen om samen met elkaar een prachtig Kerstmis te 
vieren. Er is ook oppas voor de allerkleinsten.  

Namens de kinderkerk, Linda Heyne 
 

31 december 10.00 uur 
Op de ochtend van oudjaarsdag is er bij ons geen kerkdienst. Wilt u toch 
graag naar de kerk, dan zou u naar één van de andere RIJKeR gemeenten 
(Ruinerwold-Blijdenstein, Ruinen, Koekange, Berghuizen) kunnen gaan. 
Kijk voor de zekerheid even op de website van de kerk van uw keuze hoe 
laat de diensten beginnen. 

31 december 19.30 uur Oudjaarsdienst. 
In de oudjaarsdienst staan we in een kort avondgebed stil bij wat het 
afgelopen jaar ons heeft gebracht. We spreken uit dat we geloven dat God 
erbij was, hoe dit jaar ook is verlopen. En we kijken met verlangen uit naar 
een nieuw begin. Een meditatief moment te midden van al het lawaai in de 
wereld. 
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Zondag 7 januari Nieuwjaarsdienst  
Het kind dat werd geboren in de kerstnacht, zal een Koning worden voor 
alle volken. Vandaag horen we dat sterrengeleerden uit het verre oosten zijn 
ster hebben gezien. We horen de echo uit Jesaja 60:3; Volken laten zich 
leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Op deze 
zondag is er ook Kinderkerk. 

Ds. Betsy Nobel 
 

Top 2000 dienst 
Zondagochtend 14 januari vindt er weer een top 2000 dienst plaats, met 
als thema: wat is jouw verhaal? 
De dienst wordt muzikaal begeleidt door de band Under Construction. De 
dienst wordt georganiseerd door Marcel Klomp en Josyanne Luten.  
Het beloofd een warme dienst met mooie muziek te worden. Noteer de 
datum alvast in je agenda. Een perfect moment om de oliebollen en 
knieperties er weer vanaf te swingen.  
Lijkt het jou ook leuk om de volgende keer te helpen organiseren? Je bent 
van harte welkom!  

Josyanne Luten 
 

Zangmiddag in het kader van 200 jaar kerkgebouw 
Op zondag 11 februari om 15.00 uur, gaan we fijn samen zingen. Het 
programma zal een mix worden van religieuze en populaire muziek. En wat 
nog mooier is: U kunt suggesties doen voor deze zangmiddag. Dus heeft u 
een oud of nieuw kerkelijk lied, dat u graag wilt zingen, of juist een lied uit 
de popmuziek dat u erg aanspreekt, geef dit dan uiterlijk 5 januari door via 
reserveren@kerk-ijhorst-dewijk.nl (houd er wel rekening mee dat wij moeten 
kiezen, dus wij kunnen niet garanderen dat alle genoemde liederen ook 
gezongen gaan worden, maar we doen ons best). We hopen dat de muren 
van ons jubilerend kerkgebouw bol zullen staan van gezang! 

Commissie 200 jaar kerkgebouw 
 

Filmmiddag in het kader van 200 jaar kerkgebouw 
Op zondagmiddag 19 januari om 15.00 uur zal de film van de historische 
vereniging de Wijk – Koekange vertoond worden in de kerk. Hierin zullen 
veel wiekers en oud-wiekers herkenning hebben aan 'hoe 't vrogger was'. 
Gratis koffie na de film en opgave vooraf is niet nodig.  

Rick Germs 
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Leesgroep 
“Oud worden is een gunst, oud zijn een hele kunst” 
Lijkt het u ook fijn om samen een boek te lezen en er over te praten? 
Tijdens het Inspiratiefestival op Terschelling 
woonde ik een presentatie bij, gehouden door 
Arjan Broers, de schrijver van het boek “De 
beste helft” met als ondertitel “Kunnen we 
behalve alsmaar ouder ook wat wijzer 
worden?” Het gaat over ouder en wijzer 
worden in onze samenleving. Onze 
samenleving, waarin het jong-zijn bijna heilig 
wordt verklaard en er veel onwijsheden 
worden verspreid, zonder dat daar goed over 
is nagedacht. 
Arjan Broers is sinds 2021 pastor in de 
Dominicus in Amsterdam en daarnaast ook 
journalist, programmamaker en coach. Hij is 
geïnteresseerd in de wijsheid en de christelijke 
traditie als een bron daarvan. Verschillende 
voorbeelden uit zijn boek komen dan ook uit de 
bijbel.  
In vijf bijeenkomsten kunnen we het boek alle aandacht geven dat het 
verdient. Ik zou willen beginnen in januari. Data, tijden en plaats kunnen we 
in overleg plannen, zodat iedereen die wil mee kan doen. 
Bij tenminste vier deelnemers gaan we van start. 
Interesse? Stuur dan uiterlijk 14 januari een mailtje naar  
predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl met daarin naam, adres en 
telefoonnummer (Geen mail? Een telefoontje of een briefje in de bus, is ook 
goed). Eventueel kun je ook al aangeven op welke dagdelen in de week je 
al vaste afspraken hebt (bijvoorbeeld werk, sport etc.) Na 14 januari zal ik 
een datumplanner rondsturen voor de eerste bijeenkomst. 

Betsy Nobel 
 

…….en OPGEVIST UIT DE REEST 
Lichtjesavond 
Zo’n negentig mensen staken op donderdag 2 november (Allerzielen) een 
lichtje aan voor dierbaren die gemist worden. Tachtig daarvan luisterden ook 
naar de voordracht van Gerja Dolsma over rouw en het omgaan met verlies. 
Gerja schotelde ons een menu voor met ervaringen, kennis en humor. Voor 
veel mensen zaten er herkenbare voorbeelden bij. Dat is fijn, want soms 
vragen we ons af of we het wel goed doen, dat rouwen. Gerja leerde ons 
dat er veel verschillende manieren van rouwen zijn en dat de ene manier 
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niet beter is dan de andere. Ieder doet het op zijn of haar eigen manier. 
Tegelijkertijd geeft een avond als deze ook een gevoel van verbondenheid: 
ik ben niet de enige die rouw draagt en naar wegen zoekt. Gerda Habes en 
Gerja Dolsma, hartelijk dank voor de mooie samenwerking!  
 

Oogst-Dankdienst. 
Dankbaarheid is niet altijd 
in woorden uit te drukken, 
maar deze foto die Geert 
Eleveld heeft gemaakt van 
de uitbeelding van de 
oogst, gemaakt door Marry 
van de Berg, zegt veel. 
Bekijk de foto vooral ook 
even in kleur op Facebook 
of in de digitale Wekker. 
Geuren en kleuren in 
overvloed. Daarbij klonken 
dan ook nog de klanken 
van de cantorij. Voldoende 
redenen tot dankbaarheid. 
En voldoende redenen om 
te beseffen dat wij dit alles 
hebben gekregen om ervan te genieten en om uit te delen aan allen die het 
nodig hebben. 
 Betsy Nobel 
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Terugblik Gemeenteavond 1 november 
Op de drukbezochte gemeenteavond afgelopen 1 november stond de 
fietstocht van Geert Eleveld uit IJhorst naar Santiago de Compostella 
centraal. Aan de hand van foto’s nam hij ons mee gedurende zijn reis. Geert 
was gestart met de gedachte dat Santiago de Compostella wel een mooi 
reisdoel was om naar toe te fietsen. Niet als pelgrimstocht, maar als een 
leukte trip. Tijdens zijn reis heeft hij onderweg veel mensen ontmoet die wel 
op pelgrimstocht waren. Uiteindelijk duurde de reis 40 dagen en bij 
thuiskomst had hij ruim 5.800 km gefietst. Tijdens de inleiding hadden de 
aanwezigen het gevoel bij Geert aan de keukentafel te zitten om naar zijn 
verhaal te luisteren. Iedereen was onder de indruk van zijn reisverslag en 
de mooie beelden die hij ons toonde. Kortom een zeer geslaagde avond. 

Leo Tjoonk 
 

Filmmiddag 19 november  
Op 19 november jl. vond er een filmmiddag plaats in onze kerk. In het kader 
van 200 jaar kerk werden er twee dorpsfilms getoond uit IJhorst. De eerste 
film kwam uit 1969 en de tweede film uit 2000. Er was veel belangstelling 
voor deze middag en voor velen een feest der herkenning om de oude 
beelden en Rieversters terug te zien.  
Tijdens de pauze en na afloop troffen veel (oud) Rievesters en bekenden 
elkaar om bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee. 
De commissie kijkt terug op een geslaagde middag. 

Josyanne Luten 
 

Op naar de film over de Wijk, op zondagmiddag 19 januari om 15.00 uur 
zal de film van de historische vereniging de Wijk – Koekange vertoond 
worden in de kerk.  

 
CANTORIJ 
In de dienst van 5 november zongen we o.a.: "Wat vraagt de Heer van ons"? 
Een prachtig lied en het klonk echt goed. Dit vraagt van ons om door te gaan 
met zingen als cantorij. 
We mochten weer enkele nieuwe leden verwelkomen en uiteraard nodigen 
we andere mensen uit om eens een avond op de repetitie te komen. Geheel 
vrijblijvend! 
De volgende repetitieavonden zijn op dinsdag 12 en 19 december, om 
19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof.  
En we mogen meewerken aan de kerstnachtdienst. 
In 2024 zijn de volgende repetitie avonden gepland: op dinsdag 16 en 30 
januari, 13 en 27 februari. 
 Namens het bestuur, Wietske Westerbeek 
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BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerk-
diensten bezorgd bij: 
 24 september  dhr. B. Huisman en fam. J. Schoemaker  
 1 oktober mw. G. Habes en dhr. H. Koning 
 8 oktober dhr. Klein en dhr. A. Tempelaar  
 15 oktober Jonas Verbeek en dhr. A. Mulder 
 22 oktober mevr. v.d. Wal en mevr. S. Meijer-Stroobach 
 29 oktober dhr. R. Gosker & mevr. E.M. Fleurke (is 1 adres) en  
  mevr. A. Esinge-Wittink 
 5 november geen bloemen i.v.m. oogstattentie 
 12 november geen bloemen i.v.m. oogstattentie van 5/11 
 19 november fam. L. Steenbergen en mevr. G.M. Mulder-Greven 
 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk dhr. E.H. Goris 
Staphorst dhr. R.W. Toet 
IJhorst dhr. P.H. Vos 
Balkbrug dhr.  M. 't Hart en mevr. A. 't Hart-Bloemendaal 
 

Gezocht preekvoorziener  
Zoals u wellicht weet heeft Jan van Eerden jarenlang nauwgezet en met 
veel inzet de preekvoorziening voor onze gemeente ingevuld. Sinds een half 
jaar neemt Linda Heyne tijdelijk waar. We zoeken een nieuwe 
preekvoorziener. 
Voor 2024 zijn alle diensten al ingevuld en in januari van het nieuwe jaar 
gaan we verder met de lijst met gastpredikanten voor 2025. De eerste opzet 
daarvoor is al klaar.  
Een preekvoorziener onderhoudt contact met de predikant en 
gastpredikanten en vult aan het begin van het jaar het dienstrooster in. Zo 
onderhoudt de preekvoorziener ook elke week contact met de dienstdoende 
gastpredikant om ervoor te zorgen dat de liturgie voor de komende zondag 
tot stand komt. Mocht u interesse hebben en / of vragen dan kunt u contact 
opnemen met een van de ouderlingen, of de tijdelijk preekvoorziener  

Linda Heyne tel. 06-23291941 of preekvoorziening@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
 

Ringbijeenkomst in IJhorst -de Wijk 
De Classis Groningen-Drenthe is weer verdeeld in elf 
samenwerkingsverbanden van kerken in de regio. Onze kerk valt onder de 
ring Zuidwest - en Midden-Drenthe. In deze ring komen we gemiddelde zo’n 
viermaal per jaar bijeen om elkaar te inspireren op het gebied van geloof en 

mailto:preekvoorziening@kerk-ijhorst-dewijk.nl
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toekomst. Op 23 januari a.s. is de ringbijeenkomst in IJhorst – de Wijk. 
Tijdens deze bijeenkomst staan er twee zaken op de agenda die ons na aan 
het hart gaan. Te weten het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen 
de ring en hoe kunnen we als kerken aangesloten zijn bij de dorpen. Voor 
dit laatste onderwerp is onze predikant Betsy Nobel bereid gevonden om de 
avond voor te bereiden. Iedereen wil graag als kerk een centrale plaats in 
het dorpsleven op het gebied van religie, zingeving en aandacht voor elkaar. 
We hopen dat we elkaar als kerken kunnen helpen bij het vinden van wegen 
om daar invulling te geven. 

 

Beleidsplan 2023 -2027 vastgesteld. 
In de kerkenraadsvergadering van oktober heeft de kerkenraad het nieuwe 
beleidsplan 2023 – 2027 vastgesteld. We zullen het binnenkort op de 
website plaatsen zodat belangstellenden het kunnen lezen.  
Als kerk IJhorst – de Wijk willen we een open en gastvrije gemeente zijn, 
waar we met respect met elkaar omgaan en de onderlinge verschillen 
respecteren. Binnen het geloof dat wij delen, geven wij elkaar de ruimte. We 
streven ernaar om in onze dorpen een vindplaats te zijn van geloof hoop en 
liefde. In de doelstellingen komen deze thema’s terug. Daarbij staat de mens 
zo centraal.  

Leo Tjoonk 
 

HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. 
Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en 
leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm 
van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om 
een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 
Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522-462403 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528-373981 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522-441297 
Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, 
kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan 
een afspraak maken? 
 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pa-
gina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van 
onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 
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College van Kerkrentmeesters  
Wat er zoal gaande is 
De afgelopen periode zijn er veel activiteiten rondom de kerk geweest en 
wij zijn een echte dorpskerk. Ondertussen maken wij alweer plannen voor 
2024.  
Er zijn een aantal zaken welke geregeld moeten worden. De begroting 2024 
staat inmiddels in de steigers en wordt binnenkort ingediend bij het 
toezichtscollege. In de vorige De Wekker al even vermeld dat er voor het 
onderhoud van het kerkgebouw met ingang van 2024 een nieuwe 
onderhoudsperiode aanbreekt. In deze cyclus van zes jaar is vastgelegd 
wat er zoal aan onderhoud moet gebeuren om de kerk in goede staat te 
houden. Gelukkig ontvangen wij voor deze kosten een subsidie van 60% 
van de gemaakte kosten. Daarnaast zal er een verduurzamingsonderzoek 
worden uitgevoerd om te kijken wat er aan mogelijkheden zijn om te 
besparen op de energiekosten in het kerkgebouw. Wordt dus vervolgd. 

Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
De actie Kerkbalans loopt al vele jaren en daarbij sluiten wij aan bij de 
landelijke campagne. Ik zat onlangs even in het archief van De Wekker te 
spitten en kwam daarin een mooi stukje tegen van de kerkvoogden 
(december 1988): 

“Uw kerkvoogdij is dezer dagen druk in de weer. De actie Kerkbalans 
‘89 vraagt veel voorbereiding”.  

Ik kan het mij nog herinneren 
want het was het eerste jaar 
van de actie Kerkbalans. 
Daarvoor was er sprake van 
de “hoofdelijke omslag”. Er 
werd een speciale commissie 
in het leven geroepen om de 
actie in de steigers te zetten. 
Ook ik werd benaderd om in 
deze commissie plaats te 
nemen. De toenmalige 
president-kerkvoogd maakte 
zich wel wat zorgen of er wel 
genoeg geld zou worden 
toegezegd. Maar het is 
allemaal goed gekomen en de 
actie verloopt elk jaar soepel 
dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers. 
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De actie Kerkbalans 2024 loopt van 13 t/m 27 januari. De voorbereidende 
werkzaamheden hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium. Net als in 
1989 gaan er weer de nodige vrijwilligers op pad om de 
toezeggingsformulieren rond te brengen en weer op te halen. Daarnaast 
gaat een klein gedeelte via de post. 
Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat IJhorst/De Wijk financieel de 
balans in evenwicht houdt. Zo kan het de dorpskerk blijven waar van alles 
is te beleven en de kachel letterlijk en figuurlijk blijft branden. Wij zien met 
belangstelling uit naar het resultaat. 

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 11 november 2023) 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd €  75.257 €  69.080 €    6.177 
Sympathisanten €    1.205 €       945 €       260 
Totaal toegezegd €  76.462 €  70.025 €    6.437 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 3 sept. KiA/Werelddiaconaat € 82,70 
 10 sept. KiA/Jongeren  € 84,90 
 17 sept. KiA/Myanmar € 82,25 
   Muziek in de Kerk  € 74,80 
 24 sept. Aardbevingen Marokko/Libië Aan giften ontvangen € 380,00 
  Collecte € 202,05 Totaal € 582,05. Door de diaconie is dit bedrag 

verdubbeld en afgerond is afgedragen  €  1.165,00 
 1 okt. Kerk & Israël € 87,36 
 8 okt. Voedselbank € 182,00 
 15 okt. Afrikaloop St. Andreas Manna € 111,20 
 22 okt. KiA/Indonesië € 93,25 
 29 okt. Rwanda € 86,05 
 5 nov. Najaarszending Colombia € 103,80 
 12 nov. KiA / Libanon € 83,50 

Jacolien Tjoonk 
 

Voor de Kerk: 17 sept. € 59,50;  24 sept.  € 43,90;  
   1 okt. € 76,25;   8 okt.  € 154,15;  
 15 okt. € 104,75;  22 okt. € 65,55;  
 29 okt. € 81,80;    5 nov. € 90,05; 
 12 nov. € 71,40 Via bank totaal  € 10,- 
 
Voor De Reesthof: 19 sept.  € 30,00  29 okt. € 58,45 
 Via bank totaal € 10,-  
 Collectebus t/m 15 okt. € 25,55 
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GIFTEN 
Voor de Diaconie € 20,00 via mw. I. Smit; € 15,00 via mw. G. v.d. meent;  
 € 10,00 via mw. I. Smit; €   5,00 via mw. H. v.d. Belt 
Voor de Kerk: via bank totaal € 10,- 
 

Beste mensen die regelmatig onze kerk bezoeken, 
Zoals u wel weet wordt er elke zondag gecollecteerd in de kerk. Tot nu toe 
was de eerste collecte altijd voor de kerk (kerkrentmeesters) en de tweede 
collecte voor de diaconie. 
Eigenlijk is dit een onlogische volgorde. Als gemeente hebben we de taak 
om om te zien naar de mensen die onze steun/hulp nodig hebben. Deze 
zorg staat bovenaan en daarom is er in de kerkenraad besloten dat de eer-
ste collecte voortaan voor de diaconie is en de tweede collecte voor de kerk-
rentmeesters. Deze volgorde van collecteren tijdens de kerkdienst gaat vol-
gend jaar, 7 januari, van start.  

Beste lezers,  
In het weekend van 
4 en 5 november 
werden er weer 
fruitmandjes klaar-
gemaakt. Met een 
flinke groep werden 
de appels tot glim-
mens toe gepoetst 
en de fruitzakken 
gevuld. De 194 
fruitattenties wer-
den rondgebracht 
bij de ouderen en 
zieken in onze ge-
meente als groet van de gemeente. Vooral in deze tijd is het goed om naar 
elkaar om te zien. Fijn dat er weer zoveel mensen wilden helpen bij deze 
actie. Vele handen maken licht werk! Hartelijk dank hiervoor. 

Namens de Diaconie : Erik, Gerda, Hilke, Roelie en Marry, 
 

OM NIET TE VERGETEN… 
… de naam van Jan Schoemaker, 17 november 1940 – 29 oktober 2023 
Op zondag 29 oktober overleed Jan Schoemaker.  
Jan Schoemaker werd geboren op 17 november 1940 in Zuidwolde. Op 16 
februari 1962 trouwde hij met Jentje Steenbergen. Samen kregen zij twee 
dochters en een zoon en 3 kleinkinderen. Jan was een actief lid van de 
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dorpsgemeenschap. Hij bleek een ernstige ziekte onder de leden die 
hebben, die in korte tijd in alle hevigheid uitbrak. 
Tijdens de dienst in de kerk brachten de kinderen en kleinkinderen de mooie 
dingen uit zijn leven naar voren. De passie waarmee hij werkte, zijn liefde 
voor de mensen en de natuur. We lazen uit Psalm 104 waarin Gods 
grootheid wordt beschreven met beelden uit de natuur. En er was aandacht 
voor de onvoorstelbare weken die achter ons lagen. Jen die in deze weken 
bijna niet van Jans’ zijde is geweken, niet in het ziekenhuis en niet in het 
hospice waar Jan zijn laatste dagen verbleef, met uitzicht op het land en de 
koeien. Ook de kinderen en kleinkinderen en nog zoveel andere mensen 
hebben Jan daar bezocht. Niemand kon begrijpen dat het opeens zo snel 
ging en ze Jan moesten gaan loslaten. In familiekring werd Jan naar 
crematorium Reestborgh in Meppel gebracht. 
We wensen, Jen, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en mensen 
die om hen heen zullen staan in hun grote verdriet. 

Betsy Nobel 

… de namen van ... 
Rectificatie 8 september Johanna (Jo) IJdens-Drost, 90 jaar (stond foutieve 
leeftijd in de vorige wekker) 
 21 september Stienardus (Tienus) Mennik, 84 jaar 
 10 oktober Katrienus (Kris) Bennink, 87 jaar 
 12 oktober Jantje (Janny) van Lubek-Zanting, 71 jaar 
 13 oktober Geuchien Fictorie, 67 jaar 
 25 oktober Margje van de Beld-Weerts, 100 jaar  
 30 oktober Hendrik Koning, 90 jaar 
 4 november Grietje Diena (Gré) van Tongeren-Reitsma, 95 jaar 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK 
Maandagmiddag 16 oktober verwelkomden we de heren Gerrit Lindenholz 
en Henk Koobs. De twee heren zijn enthousiaste leden van de Historische 
Vereniging te Staphorst. Zij namen ons mee door verleden en heden van 
Staphorst en IJhorst. De beelden die wij hierbij zagen begonnen bij de 
watertoren van De Lichtmis. Via Rouveen, Staphorst, Halfweg belandden 
we uiteindelijk in IJhorst. Vele interessante details wist Henk Koobs ons te 
vertellen. Wist u dat er ooit maar liefst vier zuivelfabrieken waren in 
Staphorst en Rouveen? Mooi vonden we ook de beelden van de IJhorster 
markt en de verkoop op ons eigen pleintje naast de kerk ten bate van onze 
gemeente. Hier zagen we vele oude bekenden terug. Alle opnamen zorgden 
ervoor dat er veel herinneringen bovenkwamen. In de pauze hadden we 
daar ruimschoots gelegenheid voorbij een kopje koffie of thee met een 
lekkere traktatie van Grietje Nijland ter ere van haar 55-jarig huwelijk met 
Leo. Gefeliciteerd bruidspaar van al onze leden. 
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Zaterdagmiddag 
4 november kwamen 
weer veel van onze 
leden gewapend met 
poetsdoek naar De 
Reesthof. Samen met 
de dames van de 
diaconie en andere 

behulpzame 
gemeenteleden werden 
rond de tweehonderd 
fruitattenties klaar 
gemaakt. Een blijk van 
dank voor de oogst van 
dit jaar dat rond werd 
gedeeld in onze 
gemeente! 

 
Maandagmiddag 20 november vierden wij het 85-jarig bestaan van onze 
Vereniging. Een jubileum dat we niet ongemerkt voor bij wilden laten gaan. 
In een fraai versierde Reesthof ontvingen wij daarom onze leden ditmaal 
met hun partners. Blij verrast waren wij dat er tezamen met onze dominee 
ook een afvaardiging van de kerkenraad was gekomen. Zij feliciteerden ons 
met lovende woorden en overhandigden ons een mooi boek. Het bestuur 
kreeg voor al het werk dat zij verzet ieder een kleurrijke herfstkrans. Na een 
proost uitgebracht te hebben op ons 85-jarig bestaan was het cabaret duo 

‘Een en Ander’ uit Zelhem aan de beurt. Al snel was er een gezellige sfeer 
in de bijeenkomst met de sketches, de liedjes en de muziek van het duo. In 
de pauzes genoten we van koffie met een lekker gebakje, een drankje en 
een hapje. De middag was eigenlijk veel te snel voorbij. Het duo Een en 
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Ander 
werd 

bedankt 
met een 
enveloppe 
en een 

warm 
applaus. 

Na een 
welthuis werd de wens 
uitgesproken onze leden op  
 
18 december om 18.00 uur 

weer te mogen begroeten bij 
onze kerstviering. 
Wij hopen tot ziens in 2024 in De 
Reesthof om 18.00 uur op 
maandag:  
15 januari 2024 
 Nieuwjaarsviering 
19 februari 2024 Doe-middag 
18 maart 2024 let op: om 13.30 
uur 
Paasviering, muzikale invulling 
met ‘ABBA’. 
  8 mei 2024 het reisje 
Namens alle bestuursleden een 
hartelijke groet,  

Barbara van den Brink-Smit. 
 

CONCERTEN  
Popkoor "Nameless" IJhorst-
de Wijk organiseert op zaterdag 
23 december een sfeervol 
kerstconcert in de Protestantse 
Kerk van IJhorst. 
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Bestuur en leden van popkoor Nameless nodigen u van harte uit. Aanvang 
20.00 uur. 
 

KOFFIECONCERTEN 
Elke tweede maandagmiddag van de maand is er een 
gezellig koffieconcert in de kerk in IJhorst. De animo is 
enorm: de dorpskerk zit standaard bomvol, het 
Kerstconcert op 11 december is nu al volgeboekt!  
 
MAANDAG 8 JANUARI 2024 14:30 uur is er weer een nieuw 
koffieconcert… Feestelijk kerstconcert en Poëzie op de piano 
Deze middag staat er een heel bijzonder concert op de planning: pianist 
Wouter Harbers is dol op de composities van Chopin. Volgens recensenten 
‘past deze muziek hem als een handschoen.’ Chopin heeft echter zóveel 
mooie stukken geschreven, dat Wouter niet kan kiezen wat hij die middag 
voor u zal spelen... Daarom draait hij het deze keer om: bij dit concert mag 
ú kiezen! U mag uw lievelingsstuk van Chopin voor aanvang opschrijven op 
een formulier - alle verzoeken verdwijnen in een grabbelton, die Wouter pas 
opent als het concert begint! Spannend...  
Meestal komt de voorkeur voor een muziekstuk niet uit de lucht vallen, maar 
wordt het gevormd door een speciale herinnering. Tijdens dit concert is er 
alle ruimte voor deze mooie verhalen, waardoor het ongetwijfeld een heel 
bijzondere middag wordt! Komt u meegenieten? Reserveer dan tijdig via 
www.koffieconcerten.nl  De zaal gaat open vanaf 13:45 uur. De entree is 
gratis, na afloop is er een collecte. 
 
MAANDAG 12 FEBRUARI 2024 14:30 uur is het volgende een concert: 
Schubertiade 
U kent ze ongetwijfeld: de highlights van Schubert. Van het roosje op de 
heide (Heidenroslein) tot de forel in de beek (Die Forelle). Het wordt pas 
echt spannend bij de Erlkonig, waar een vader en zoon zich te paard door 
een donkere nacht spoeden. Ze worden achterna gezeten, maar door wie 
precies - en halen ze hun huis wel? De galopperende pianopartij belemmert 
Vincent het zingen bijna... Kom dit soort spannende verhalen meebeleven 
in dit feest van herkenning. En aan het einde mag u zelf ook meezingen! 
MUSICI: Vincent Kusters, bariton en Wouter Harbers, pianist. 

MAANDAG 11 MAART 2024 14:30 uur: Via Dolorosa 
Passiemuziek - vrijwel elke componist werkte eraan! De zangers van Cantus 
Lux Aeterna voeren samen met Wouter de mooiste composities uit. Denk 
hierbij aan Mozarts aangrijpende Lacrymosa, en bijvoorbeeld ook het 
eigentijdse 'The Rose'. 
MUSICI Cantus Lux Aeterna, vocaal ensemble; Wouter Harbers, pianist 
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Hartelijk welkom! Entree: gratis (collecte na afloop) 
Reserveer elk concert via www.koffieconcerten.nl  

Wouter Harbers 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classis- groningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. 
U kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.  
 

In de adventstijd op 10 december om 15.00 uur in het Kerkelijk 
Centrum de Samenstroom te Meppel organiseert het Christelijk 
Mannenkoor Meppel een prachtige Kerstsamenzang. 
Het vrolijke kinderkoor de Welnootjes uit Nijeveen en dwarsfluitiste Petra 
den Dolder uit Meppel werken mee aan deze Kerstsamenzang. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent dhr. Johan Rodenhuis. De muzikale 
begeleiding met orgel en piano wordt gedaan door de bekende organist 
mevr. Ruth Pos.  
Het koor nodigt u van harte uit om bij deze Kerstsamenzang aanwezig te 
zijn. 
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de onkosten.  
Iedereen, jong en oud, nogmaals van harte uitgenodigd. 
 

Noord-Nederlands Gemengd Koor in Hoogeveen met groot 
concert op zaterdag 20 januari in de Hoofdstraatkerk: 
Hoogeveen – Het Noord Nederlands Gemengd Koor zal zaterdag 20 januari 
een groot concert verzorgen in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Het grote 
projectkoor staat onder bezielende leiding van dirigent en pianist Harold 
Kooij uit Steenwijk. De begeleiding is in handen van bekende musici zoals 
organist Harm Hoeve uit Rouveen, de Urker pianist Hendrik van Veen, 
bekend van vele concerten met Martin Mans, en trompettist Maurice van 
Dijk, bekend van onder andere het EO-televisieprogramma ‘Nederland 
Zingt’. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar, in de voorverkoop bij ‘De Fakkel’ 
Hoogeveen, of reserveer per mail: nngkoor@gmail.com 
volwassenen € 10,00. De aanvang van het concert is 20:00 uur. 
Zie ook de FaceBookPagina: Noord Nederlands Gemengd Koor. 
 
 
 

mailto:nngkoor@gmail.com
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TEN SLOTTE 
Jouw stem in mij 

Margreet Spoelstra, naar Lucas 1 
 

Jouw stem in mij doorklinkt mijn hart, 
verwarmt mijn huid, mijn lijf; 

en huilt en juicht en zwijgt in mij. 
Mijn stem wordt zachter, ik verstil. 

Jij zingt in mij. 
 

Jouw stem in mij, jouw zingen draagt 
mij als de avond valt, 

en bergt mij in jouw hand. In mij 
ontwaakt vergeten tederheid. 

Jij zingt in mij. 
 

Jouw stem in mij, een klankfontein, 
een toekomstlied, een bron 
van liefde ongedacht. In mij 

ontkiemt als zaad het eerste licht. 
Jij zingt in mij. 

 
En door jouw adem aangeraakt 
krijgt ook mijn stem weer klank. 

Een lied groeit waar jij woont in mij. 
En in de nieuwe dageraad 

zing ik van Jou. 
 

Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel 
 

REDACTIE DE WEKKER  
De Wekker wordt huis aan huis bezorgd in IJhorst / De Wijk. Woont u in een 
andere plaats dan kunt u een abonnement nemen.  
Wilt u De Wekker beslist niet ontvangen? Mail uw adres aan de redactie. 
De bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan!  
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 
7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 
7957 CW  De Wijk, tel. 06-2198 9730.  
De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van februari.  
Kopij aanleveren voor nr. 1 graag voor half januari,  

e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
 

mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl
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HANDIG OM TE WETEN 
Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522 78 55 

94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 
Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, tel. 

0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  
  IJhorst, tel. 06-23291941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rou-

veen, tel. 0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ  IJhorst, tel. 0522 

44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaarden-

straat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-20339168 
Bank Diaconie  RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen   NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Dhr. Erik Nobel, 

Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522-735594, e-mail: 
 eriknobel0571@gmail.com 
Preekvoorziener: vacant 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 

1-55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19 
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 

0528 37 39 81 
 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos van 

Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47  
 E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA, de 

Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06-30 82 55 31 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 

http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/

